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           Orde voor de viering op 
                                                               zondag 6 april 2025 aanvang 10.00 uur  

in de Goede Herderkerk 
                          5e zondag in de 40-dagentijd  
                          Thema: “Is het van jou? 
                                                                         Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 
                                                                   Lector: Kris Dambrink  
                                                                                  Organist: Egbert Willegers  
                                            M.m.v.: Laudate Vocalis o.l.v. Thysia Betting-Slagter  
                       
                

                                  
 

 
DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 
Woord van welkom en afkondigingen 
 
Aanvangslied: Psalm 24: 1, 2 
 
1 De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 
 

2 Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 
 

Bemoediging:  
Vg: Helpen doet de Heer onze God 
GM: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Vg: Die trouw blijft over grenzen heen 
GM: DIE NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS 
 
Staande zingen: Psalm 24: 3 
 

3 God is hem zegenrijk nabij, 
in ’t recht des Heren wandelt hij, 
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht 
en zoekt des Heren aangezicht, 
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 
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Laudate Vocalis zingt als inleiding op de dienst: Lied 547: 1, 2, 3  
 

1 Met de boom des levens wegend op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 
dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 

Uitleg van de bloemschikking 
 
Laudate Vocalis zingt: Lied 547: 4, 5, 6 
 

4 Laten wij God loven, leven van het licht, 
onze val te boven in een evenwicht, 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
5 want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 
 
6 Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
Kyrie eleison,wees met ons begaan, 
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan. 

 
Kijken naar illustratie van deze zondag (=dia 1) 
 
Zingen: Refrein en het 5de couplet van het projectlied:  
‘Een nieuwe dag’ (melodie = lied 215) 
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Zingen 5de couplet 
 
Wat op de aarde groeien kan 
is ook voor jou, geniet ervan! 
Maar zeg niet: ‘Alles is voor mij.’ 
Dan komt Gods rijk niet dichterbij. 

 
                                                 (Kinderen kunnen naar de kindernevendienst) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Gezongen gebed: ‘Let thy merciful ears, o Lord’ (koor) 
 

Laat Uw barmhartige oren horen,  
o Heer, de gebeden van uw nederige dienstknechten.   
Dat ze mogen verkrijgen hun verzoeken,  
hun vragen, zulke dingen zoals het u behaagt 
door Jezus Christus onze Heer. Amen 
 

Aansteken Bijbelkaars 
 
1e Lezing: Jesaja 58: 7-10 
 
Gezongen door het koor: ‘Fly as a bird’ 

 
Vlieg als een vogel naar je berg, jij die je belast voelt.  
De redder zal alle  tranen drogen. 
Kom tot mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan.  
Dan zal ik jullie rust geven. 

 
2e Lezing: Lukas 20: 9-19 
 
Zingen: lied 575: 1, 2, 6 
 
1 Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

2 Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
6 Dank zij U, o Heer des levens, 
die de dood zijt doorgegaan, 
die Uzelf ons hebt gegeven 
ons in alles bijgestaan, 
dank voor wat Gij hebt geleden, 
in uw kruis is onze vrede. 
Voor uw angst en diepe pijn 
wil ik eeuwig dankbaar zijn. 
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Overdenking 
 
Koor zingt: ‘Mit Fried und Freud, ich fahr dahin’)  
 

Ik reis in vrede en vreugde omhoog naar Gods hemel. 
Mijn hart en geest is getroost,  
zachtmoedig en stil   
zoals God mij heeft belooft.  
De dood zal mijn slaap worden. 

 
 “For the beauty of the earth’ 
 
Om de schoonheid van de aarde   
Om de schoonheid van de luchten  
Om de liefde vanaf onze geboorte   
Die over en om ons heen ligt   
Refrein 
God van allen, naar u reizen we omhoog   
Dit is ons lied van dankbaar lofprijzing. 

 
Om de schoonheid van elk uur  
Van de dag en van de nacht  
Heuvels en dalen, bomen en bloemen.  
Zon en maan en lichtende sterren.  
(refrein) 

 
Om de vreugde van de menselijke liefde  
Broer, zuster, ouder, kind 
Vrienden op aarde, vrienden boven   
Om alle mensen vriendelijk en zacht  
(refrein) 

 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Inzameling der gaven 

Gebeden, die worden afgesloten met ‘Onze Vader) (door het koor. Arr. Rob 
Goorhuis) 
 
Slotlied: 556: 3 en 4 (‘Jezus, de haard van uw aanwezigheid’) 
 

3 Jezus, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. 
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid. 
 
4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 

Zegen die wordt beantwoord met 5de couplet van lied  
 

5 Dit is uw opgang naar Jeruzalem 
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen, 
vrede aan allen die uw naam verhogen: 
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 

 
 
 


