Protestantse

‘ Orde voor de viering
van de Paascyclus op vrijdag 18 april 2025

in de Borgerhof

Voorganger: Ds. Anneke Wouda

m.m.v. het Prot. Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong

Lector: Grada Engels

Zingen: Psalm 118:1

1 Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Laat, Israél, uw lofzang rijzen:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Dit zij het lied der priesterkoren:

zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Gij, die de Heer vreest, laat het horen:
zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 118: 2

2 Ik werd benauwd van alle zijden

en riep de Heer ootmoedig aan.

De Heer verhoorde en bevrijdde,

Hij deed mij in de ruimte staan.

De Heer is met mij, 'k zal niet vrezen.
Geen sterveling verschrikt mij meer.
De Heer wil mij tot helper wezen:

ik zie op al mijn haters neer.

Enkele woorden
le lezing: Lucas 22: 7-13 de dag van het Ongedesemde brood

Zingen: Lied 556: 1 (koor meerstemmiqg)

1 Alles wat over ons geschreven is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

2e lezing: Lucas 22: 28-30 Jezus opvolging



Zingen: Lied 561: 1 (koor meerstemmig)
1 O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,

erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

3e lezing: Lucas 22: 39-45 Jezus bidt

Zingen: Lied 570: 1, 4

1 Toen Jezus had gebeden, 4 En Jezus ging iets verder,
gebeden in de hof, iets verder in de nacht.

toen lagen zijn discipelen Daar sprak Hij met zijn Vader en
te slapen in het stof. ontving Hij nieuwe kracht.

4e lezing: Lucas 22: 47-54 Gevangenneming

Zingen: Lied 568A Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.

5e lezing: Lucas22: 63 - 68 Miscommunicatie
Enkele woorden
6e lezing: Lucas 23; 1-5, 13-25 Veroordeeld door het volk
Zingen: Lied 576a: 1 Bach-versie door het koor)
1 O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.
7e lezing: Lucas 23: 26-28 Kruisgang

Enkele woorden

8e lezing: Lucas 23: 32-37 Kruisiging, samen met 2 misdadigers



Zingen: Lied 575: 1, 3

1 Jezus, leven van ons leven, 3 Die gewillig waart ten dode,
Jezus, dood van onze dood, in het duister van de pijn

Gij hebt U voor ons gegeven, U ten offer hebt geboden,

Gij neemt op U angst en nood, hoe verlaten moest Gij zijn,

Gij moet sterven aan uw lijden troosteloos aan 't kruis gehangen
om ons leven te bevrijden. opdat wij uw troost ontvangen.
Duizend, duizendmaal, o Heer, Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer. zij U daarvoor dank en eer.

9e lezing: Lucas 23: 44 - 46 Jezus sterft
Kaars wordt uitgeblazen
Enkele woorden, afgesloten met Lucas 23: 55-56
Het koor zingt: Hart van de hemel,
hart van de aarde
wil elkaar raken,
opdat wij mensen
niet zo verloren staan.
Pauze met een drankje

Wisseling van stola

Zingen: Lied 608: 1, 3

1 De steppe zal bloeien 3 De dode zal leven.

de steppe zal lachen en juichen. De dode zal horen: nu leven.
De rotsen die staan Ten einde gegaan

vanaf de dagen der schepping en onder stenen bedolven
staan vol water, maar dicht dode, dode, sta op,

de rotsen gaan open. het licht van de morgen.

Het water zal stromen Een hand zal ons wenken

het water zal tintelen, stralen, een stem zal ons roepen: Ik open
dorstigen komen en drinken. hemel en aarde en afgrond.
De steppe zal drinken, En wij zullen horen

de steppe zal bloeien, en wij zullen opstaan

de steppe zal lachen en juichen. en lachen en juichen en leven.

10e lezing: Lucas 24: 1-8 Het lege graf

Paaskaars wordt weer aangestoken



Zingen: Lied 632: 1, 2

1 Dit is de dag die de Heer heeft 2 Waren wij dood door de zonde
gemaakt en gegeven. verminkt en verloren,

Laat ons Hem loven en danken, doven van harte,

verheugd dat wij leven. verhard om zijn woord niet te horen,
Diep in de nacht Hij is zo groot,

heeft Hij verlossing gebracht, Hij overmande de dood.

heeft Hij ons licht aangeheven. Wij zijn in Jezus herboren.

1le lezing: Lucas 24: 9 - 12 Ongeloof bij de leerlingen

Enkele woorden en gebed
Collecte
Zingen: Slotlied 634: 1, 2 (koor zingt meerstemmig)

1 U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

2 Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer!

Zegen
De Eeuwige zegene u,
Hij behoedt en beschermt je
De Eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten
En is u genadig
De Eeuwige verheft zijn aangezicht over jou en geve je vrede



