
Orde voor de derde zondag van de veertigdagentijd
op zondag 23 maart, aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk

Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof
Muzikale begeleiding: Egbert Willigers (orgel)

Lector: Hellen Woltmeijer
Thema: Wordt het nog wat?

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Woord van welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 25: 2, 3

Here, maak mij uwe wegen
door uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G’uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
’k blijf U al den dag verwachten.

Denk aan ’t vaderlijk meedogen,
Heer, waarop ik biddend pleit:
milde handen, vriendelijk’ogen
zijn bij U van eeuwigheid.
Denk toch aan de zonde niet
van mijn onbedachte jaren!
Heer, die al mijn ontrouw ziet,
wil mij in uw goedheid sparen.

Bemoediging: 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: die trouw is tot in eeuwigheid
G: EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT.

Groet:
V: Genade en vrede, van God onze Vader en van onze Heer 
     Jezus Christus
G: AMEN

Zingen (staand):  Psalm 25: 7

Gods verborgen omgang vinden
zielen waar zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan zijn vrinden
naar zijn vreeverbond getoond.
D’ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts, om op God te letten:
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.
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Kijken naar illustratie van deze zondag (= dia 1)

Uitleg van de bloemschikking

Kijken naar: https://www.youtube.com/watch?v=_XEgeldZ06E&t=32s 

Zingen: Refrein en het 3de couplet van het projectlied: ‘Een nieuwe dag’ (op de
melodie van lied 215)

Zingen 3de couplet

Een boom die nog geen vruchten geeft
blijft staan, zodat hij bloeit en leeft.
Je krijgt de kans, je hebt de tijd -
dat is hoe God naar mensen kijkt.

(De kinderen kunnen naar de kindernevendienst)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed 

Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Exodus 6: 2- 8

Zingen: Lied 904: 3, 4 en 5

Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwonderen moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

Wel kan zijn hulp vertragen,
en ’t schijnt soms in de nacht,
alsof geen licht zal dagen,
alsof geen troost u wacht,
als u de angst doet beven
dat God u niet meer kent,
dat Hij zich van uw leven
voorgoed heeft afgewend.
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Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Tweede lezing: Lukas 13: 1- 9

Zingen: lied 561: 1, 2 en 3

O liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm u over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

Overdenking

Zingen: lied 910: 1 en 4

Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is ’t die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons ’t goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

Al zal geen wijnstok dragen,
geen vijgenboom zijn vrucht,
al ligt het veld te klagen
onder een lege lucht,
God doet zijn hand toch open,
zijn lof krijgt stem in mij.
Daar ik op Hem mag hopen,
ben ik alleen maar blij.

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Inzameling der gaven (zie ook pag. 4)

Gebeden

Slotlied: Lied 650: 1 en 5

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

De sterren hemelhoog
zijn door dit zaad bereid
als dienaars tot de oogst
der goedertierenheid.
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Zegen die wordt beantwoord met het 7de couplet:

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

È

Collecte op zondag 23 maart:
Kerk in Actie – Collecte Werelddiaconaat Moldavië 

Kerken in Moldavië geven kinderen toekomst 
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders
zijn voor werk naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen
lopen het risico om uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In
samenwerking met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze voor
huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en sport- en spelactiviteiten. Veel
kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar
om kunt gaan: een ervaring die ze de rest van hun leven meenemen.  
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