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ORDE VAN DIENST VOOR 

de 3de ADVENTSZONDAG 15 december 2024 

aanvang 10.00 uur in de Goede Herderkerk 

THEMA: WAT KAN IK DOEN? 

Voorganger: Ds. Theo van ‘t Hof 

Organist: Egbert Willegers 

Lector: Marjanne Visscher 

Muzikale medewerking van Laudate Vocalis o.l.v. Thysia Betting-Slagter 

en Eliane Grooten-Slagter 

 

Woord van welkom en afkondigingen 

 

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

 

Zingen door het koor: ‘Nu daagt het in het oosten’ 

 

Bemoediging: Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

      GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

 

Groet:     Vg De Heer is met u 

      GM OOK MET U ZIJ DE HEER 

 

Zingen door het koor: ‘Lo, how a Rose’ 

 

Uitleg van de bloemschikking 

 

Voorlezen van een kaarsenvers 

 

Zingen het refrein van het projectlied ‘Wij hopen op een teken’ 

 

 
Aandacht voor de KALENDER VAN DE HOOP. Deze kalender staat voorin de kerk.  
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Kijken naar een video  

 

Zingen het 3de couplet van het projectlied ‘Wij hopen op een teken’ 

 

Derde advent: 

Als mensen samen delen 

en eerlijk zijn en goed, 

zal iedereen beleven 

wat God voor mensen doet. (melodie= ‘Nu daagt het in het oosten’) 

 

Gezongen gebed: Lied 452: 1 (koor) en 2 en 3 (allen) 

Koor 

1 Als tussen licht en donker 

de tijd zijn stroom versnelt, 

zijn wij in U verzonken, 

ons hart raakt niet ontsteld, 

Gij leeft en houdt de wacht, 

wij hebben niets te vrezen, 

de slaap zal ons genezen. 

Gij waakt de ganse nacht! 

Allen 

2 Die lange nacht, die winter 

doorstaan wij met geduld; 

wij leven ongehinderd, 

de dagen zijn vervuld, 

Gij hebt het woord volbracht, 

dat feilloos staat geschreven 

en keert niet ijdel weder. 

Uw licht komt na de nacht! 

 

3 O hemellichaam Jezus, 

dat ieder mens verlicht, 

wij staan in U te lezen, 

Gij zijt ons vergezicht. 

De dageraad breekt aan, 

uw komst is niet te keren, 

wil ons de eenvoud leren, 

leer ons uw toekomst aan! 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed 
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Aansteken Bijbelkaars 

 

Lezing: Sefanja 3: 14-20 

 

Zingen: Lied 439: 1 en 2 (‘Verwacht de komst des Heren’) 

1 Verwacht de komst des Heren, 

o mens, bereid u voor: 

reeds breekt in deze wereld 

het licht des hemels door. 

Nu komt de Vorst op aard, 

die God zijn volk zou geven; 

ons heil, ons eigen leven 

vraagt toegang tot ons hart. 

 

2 Bereid dan voor zijn voeten 

de weg die Hij zal gaan; 

wilt gij uw Heer ontmoeten, 

zo maak voor Hem ruim baan. 

Hij komt, – bekeer u nu, 

verhoog de dalen, effen 

de hoogten die zich heffen 

tussen uw Heer en u. 

 

Lezing: Lukas 3: 7-18 

 

Zingen: Lied 438: 3 en 4 (‘Gij machtigen der aarde’) 

3 Gij machtigen der aarde, 

’t is uit met Gods geduld, 

zo gij Hem niet aanvaarden, 

Hem niet aanbidden zult. 

Wie in hun trots en waan 

zich tegen Hem verheffen, 

die zal zijn gramschap treffen, 

die doet Hij ondergaan. 

 

4 Gij armen en verdrukten, 

wáár gij op aarde zijt, 

gebeukten en gebukten 

in deze boze tijd, – 

houd moed, Hij nadert al! 

Gij moogt uw held ontvangen, 

de vorst van uw verlangen, 

met liederen zonder tal! 
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Overdenking 

 

Zingen door het koor: ‘What sweeter music’ 

 

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN  

 

Inzameling van de gaven. 

1) Kerk in Actie Werelddiaconaat - Palestina    
2) Eigen kerk 

  

Dankzegging en voorbeden. Gebeden worden afgesloten door het koor: ’Pacem’ 

1) Tonen van ingeleverde foto’s van vorige week 

2) Uitnodiging voor de komende week: 

        Zou iedereen ‘een teken van hoop’ willen maken /fotograferen en  

        door willen sturen naar Rik Timmer? Deze foto’s kunnen in de dienst  

        van volgende week worden getoond. 

  

-Slotlied: Lied 456 A: 1, 5 en 8 (‘Kwam van Godswege’) 

1 Kwam van Godswege 

een man in ons bestaan, 

een stem om te getuigen, 

Johannes was zijn naam. 

Man van Godswege, 

Johannes was zijn naam. 

 

5 Doper, wat moeten 

wij doen totdat Hij komt? 

‘In hoop en vrees doet boete, 

geloof in zijn verbond. 

Doper wat moeten 

wij doen totdat Hij komt? 

 

8 Volk uitverkoren 

om in het licht te staan, 

een kind wordt u geboren, 

Messias is zijn naam. 

Kind ons geboren, 

jouw licht zal met ons gaan. 

 

 

-Gezongen zegenlied door het koor: ‘A Gaelic Blessing’ 


