
Orde van dienst voor de Kerstnachtviering
op dinsdag 24 december, aanvang 21.00 uur in de Goede Herderkerk

Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof
Muzikale medewerking: Egbert Willigers (orgel)

en Libbe Oosterman (trompet)

ALS NIEUW
EEN NACHT ALS NOOIT TEVOREN

Voorafgaande (vanaf 20.45 uur) aan de dienst: 
                          Let it snow’ (F.Sinatra/D.Martin)’

Zingen: Lied 483: 1, 2 (alleen muzikaal)en 3

Stille nacht, heilige nacht!
Vrede en heil, wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

Lied 486: 1 en 4

Midden in de winternacht ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht, antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied, herders, waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan, blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Zie, reeds staat de morgenster stralend in het duister,
want de dag is niet meer ver, bode van de luister
die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,
laat de bel, bim-bam, laat de trom, rom-rom,
kere om, kere om, laat de beltrom horen:
Christus is geboren!

Lied: Laat iedereen het horen: 1, 2, 3, 4 (melodie van ‘Go tell it on the mountain’)
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DIENST VAN VOORBEREIDING

Woord van welkom

Zingen: Lied 477: 1 en 2
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Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

De hemelse engelen 
riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Groet:     Vg: Kind ons geboren
    ZOON ONS GEGEVEN
    GOD VOOR ALTIJD
    VREDEVORST EN KONING

 Allen: Wees thuis in ons midden
    geef dat wij kind aan huis zullen worden bij U.  

                     AMEN

Zingen (staand): Lied 477: 4 en 5

O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Zingt aarde en hemel,
zingt nu engelenkoren,
zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.

Aansteken van de KERSTKAARS

Kyriegebed, gesproken en gezongen; de drie gebedsintenties worden afgewisseld
met het zingen van resp. lied 476: 1, 2 en 3 

Nu zijt wellekome, 
Jesu, lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge, 
van alzo veer.
Nu zijt wellekome 
van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk 
zijt Gij gezien nooit meer.
Kyrieleis.

Christe Kyrieleison
laat ons zingen blij,
daarmeed’ ook onze 
leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren 
op de heilige kerstnacht
van een maged reine, 
die hoog moet zijn geacht.
Kyrieleis.

Herders op den velde
hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, 
zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en
gij zult Hem vinden klaar.
Bet’lem is de stede, 
daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyrieleis.

Tekst voorganger en daarna zingen van Lied 487: 1 en 2

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.

DIENST VAN HET WOORD
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Lezing: Jesaja 11: 1-10: 1

Zingen: Lied 473: 1, 2 (alleen muzikaal), 3 

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ’t midden van de dood.

Lezingen, afgewisseld met zingen:

# Lucas 2: 1-5

Zingen: Lied 498: 1, 2 en 5 (alleen muzikaal)

Betlehem, o uitverkoren
stad in ’t veld van Efrata,
in u is een vorst geboren
als een nieuwe Jozua.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

# Lezing: Lucas 2: 6- 9

Zingen: Lied 503: 1, 2

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen
de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:
dit leven zal stralen, door God zelf
bemind.
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder
gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend
vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

# Lezing: Lukas 2: 10-14

Zingen: lied 481: 1, 3

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, ’t is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem
voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer! 
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# Lezing : Lucas 2: 15- 17

Instrumentaal Lied 506 (‘Wij trekken in een lange stoet’)

# Lezing: Lucas 2: 18-20

Zingen: Uit ‘Zingende gezegend’ Lied 106: 1, 2, 3

Blaas de bazuin en sla de trom
Geboren is gods kind
Laat alle klokken luiden gaan
Komt zingend rond de kribbe staan
Zijn koninkrijk begint, zijn koninkrijk begint
Hosanna, hosanna, zijn rijk begint

Blaas de bazuin, de loftrompet
En richt hoog op uw hoofd
De toekomst staat in deze ster
Nu is de vrede niet meer ver
De dag die god beloofd, de dag die god beloofd
Hosanna, de dag die god beloofd

Blaas de bazuin, zijn zonnegloed
Laat niemand koud en kil
Hier is een mens die liefde doet
Hier is god zelf in vlees en bloed
Verwondert u heel stil, verwondert u heel stil
Hosanna, verwondert u heel stil

Korte overdenking

Instrumentale inleiding op en daarna zingen: Lied 478: 1

Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet, die ’t woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN 

Inzameling van de gaven

Gebeden
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Zingen: Lied: 468: 1, 2

Prijs de Heer die herders prijzen,
die in ’s hemels paradijzen
alle engelen eer bewijzen,
hier op aarde daalt Hij neer.

Geef de Koning van uw leven
wat de koningen Hem geven,
breng uw schatten de verheven
in de stal geboren Heer.

Zegen die wordt beantwoord met het 4de couplet van lied 468

Aan de koning uitverkoren,
uit een maagd voor ons geboren
moet ons hele hart behoren
onze lof en eer en prijs.

Zingen: Ere zij God in de hoge.
 Vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen.
Amen.

È
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