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Orde voor de viering 
op zondag 5 januari 2025 aanvang 10.00 uur 

in de Goede Herderkerk 

Thema: Hoopvol op weg 
Voorganger: ds Theo van ‘t Hof 

Organist: Jeroen van der Vlist 

Lector: Lauwrens Wanders 

 
Welkom en mededelingen 

 
Intochtslied 477 : 1, 2 en 3 (‘Komt allen tezamen’) 

1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 

Ziet nu de vorst der engelen hier geboren. 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

2 De hemelse engelen 

riepen eens de herders 

weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

3 Het licht van de Vader, 

licht van den beginne, 

zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees: 

goddelijk kind, gewonden in de doeken! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Groet: 
Vg    De Heer is met u 
GM  OOK MET U ZIJ DE HEER 

Bemoediging 
Vg    Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
GM  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Vg    Die trouw is de eeuwen door 
GM  OP HEM VERTROUWDE ONS VOORGESLACHT 
Vg    en het werd niet beschaamd. 
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Staande zingen: Lied 477: 5 

5 Zingt aarde en hemel, 

zingt nu engelenkoren, 

zingt alle scharen rondom de troon: 

Glorie aan God en vrede voor de mensen! 

Komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden, 

komt, laten wij aanbidden die koning. 

 

Kyriëgebed, waarvan elke intentie wordt afgesloten met Lied 367e:  

 

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons. 

 

Glorialied: 468: 1, 2, 3, 4  

1 Prijs de Heer die herders prijzen, 

die in ’s hemels paradijzen 

alle engelen eer bewijzen, 

hier op aarde daalt Hij neer. 

 

2 Geef de Koning van uw leven 

wat de koningen Hem geven, 

breng uw schatten de verheven 

in de stal geboren Heer. 

 

3 Laat uw loflied samenvallen 

met het lied der heiligen allen, 

dat de hemelen weerschallen 

van die jubelende wijs. 

 

4 Aan de koning uitverkoren, 

uit een maagd voor ons geboren 

moet ons hele hart behoren 

onze lof en eer en prijs. 

 

Kijken naar een komeet: https://www.youtube.com/watch?v=D14nulPuoRo 
 

DIENST VAN HET WOORD: 
 
Gebed 

 
Aansteken Bijbelkaars 
 

Eerste lezing: Jesaja 60:  1- 6 
 

https://www.youtube.com/watch?v=D14nulPuoRo
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Zingen: Lied 444: 1 en 5 (‘Nu daagt het in het oosten”) 

1 Nu daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

5 Reeds daagt het in het oosten, 

het licht schijnt overal: 

Hij komt de volken troosten, 

die eeuwig heersen zal. 

 

Tweede lezing: Mattheus 2: 1-12 
 

Zingen:  Lied 520: 1, 5 en 7 (‘De wijzen’) 

1 De wijzen, de wijzen, 

die gingen samen reizen, 

vertrouwend op een koningsster, 

zij wisten niet hoe ver. 

 

5 De wijzen, de wijzen, 

die moesten verder reizen, 

de ster ging als een lichtend spoor 

naar Bethlehem hen voor. 

 

7 De wijzen, die weten 

van sterren en planeten, 

die baden nu in zonnelicht 

en doen hun ogen dicht. 

 
Overdenking 

 
Zingen: Lied 476: 1, 4 (‘Nu zijt wellekome’) 

1 Nu zijt wellekome, Jesu, lieve Heer, 

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer. 

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer. 

Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. 

Kyrieleis. 

 

4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 

zij zochten onze Here met offerand’. 

Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 

te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. 

Kyrieleis. 

 



 

4 

 

Inzameling van de gaven 
 

Gebeden 
 

Slotlied:  Lied 506: 1, 2 (‘Wij trekken in een lange stoet’) 

1 Wij trekken in een lange stoet 

op weg naar Betlehem, 

wij gaan uw koning tegemoet, 

o stad Jeruzalem! 

Gezegend die zijn komst begroet 

en knielen wil voor Hem! 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

2 Al zijt Gij nu nog maar een kind 

zo kwetsbaar, teer en klein, 

wij weten dat het rijk begint 

waarvan Gij Heer zult zijn, 

een rijk waarin de vrede wint 

van oorlog en van pijn. 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 

 

Zegen die met het 4de couplet wordt afgesloten 

 

4 Wij gaan op weg naar Betlehem, 

daar ligt Hij in een stal 

die koning in Jeruzalem 

voor eeuwig wezen zal! 

Laat klinken dan met luider stem 

en blij bazuingeschal: 

Wij loven U, koning en Heer, 

koning en Heer, 

Wij loven U, koning en Heer! 


