Protestantse Gemeente Borger

Orde voor de viering

ORDE VOOR DE KERSTMORGENDIENST in 2024

aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

Thema: BRON VAN HOOP

Voorganger: ds. Theo van ‘t Hof
Organist: Egbert Willegers

Muzikale medewerking: Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong

Voorafgaande aan de dienst:
Lied 442: 1 (‘"Op U, mijn Heiland")

1

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!

Lied 440: 1 en 2 (‘Ga, stillen in de lande’)

1

Ga, stillen in den lande,

uw koning tegemoet,

de intocht is ophanden

van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,

laat ons véor alle dingen

Hem ons hosanna zingen.

Hij komt, Hij komt met macht.

Vat moed, bedroefde harten,
de koning nadert al.

Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.

Er is weer nieuwe hoop:

Hij noemt u zijn beminden,

in ‘t woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.



Lied 481: 1, 2, 3 (*Hoor de engelen zingen d’eer’)

1

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuw geboren Heer!
Vrede op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voeg u, volken, in het koor,

dat weerklinkt de hemel door,
zing met algemene stem

voor het kind van Betlehem!
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op ‘s hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd

op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,

woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in

in het menselijk gezin.

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft

en op aarde vrede geeft,

Gij die ons geworden zijt

taal en teken in de tijd,

al uw glorie legt Gij af

ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer!



Welkom en mededelingen

Aanvangslied: 477: 1, 3,4en 5

Koor
1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der engelen hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
Allen
3 Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
Muzikaal
4 O kind, ons geboren,
liggend in de kribbe,
neem onze liefde in genade aan!
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die koning.
Allen

Zingt aarde en hemel,

zingt nu engelenkoren,

zingt alle scharen rondom de troon:
Glorie aan God en vrede voor de mensen!
Komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden,

komt, laten wij aanbidden die koning.

Uitleg liturgische bloemschikking

Aansteken van de KERSTKAARS en opzeggen van een gedicht



Zingen: refrein van het projectlied ‘Wij hopen op een teken’

Bemoediging: Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg want een KIND is ons geboren
GM EEN ZOON IS ONS GEGEVEN
Vg heel de aarde zal het zien
GM HET HEIL VAN ONZE GOD
Groet: Vg: Gegroet een ieder die om hoopt komt
GM: GEGROET JIJ DIE OM HOOP KOMT
Allen: Gegroet

Gezongen inleiding: Lied 494 1, 2 en 3
Koor

1 Vanwaar zijt Gij gekomen,
wij wisten niets van U.
In onze stoutste dromen
was God nooit hier en nu.
Een nieuwe God zijt Gij
die onder ons wilt wonen,
Zo ver weg, zo dichtbij.

Allen

2 Gij zijt ons doorgegeven
een naam, een oud verhaal
uw woorden uitgeschreven
in iedere mensentaal.
Ons eigen levenslot
met uw geluk verweven,
zo zijt Gij onze God.

3 Gij zijt in ons verloren
wij durven U niet aan,
uw stem in onze oren,
uw komst in ons bestaan.
Een woord van vilees en bloed
een kind voor ons geboren,
een mens die sterven moet.



Aandacht voor de KALENDER VAN HOOP
Kijken naar een video

Zingen van het 59 couplet van het projectlied ‘Wij hopen op een teken’
De koning is geboren,
je vindt hem in een stal.
Laat alle mensen horen
dat Hij ons redden zal. (mel =Lied 444)

Gezongen gebeden: lied 470: 1, 2, 3,6 en 7
Koor
1 U Jezus Christus loven wij,
die een mens zijt, ons nabij,
die uit een maagd geboren zijt,
de hemel is om U verblijd.
Kyrieleis.

2 Gods eigen Zoon in majesteit
ligt hier in een krib en schreit,
een mensenkind van vilees en bloed,
die eeuwig God is, eeuwig goed.
Kyrieleis.

Allen
3 Die voor de wereld is te groot,
ligt hier in Maria’s schoot.
Hij is een kindje klein en teer
die alles onderhoudt als Heer.
Kyrieleis.

6 Hoe arm daalt Hij op aarde neer,
is uit liefde onze Heer,
en maakt ons in het hemelrijk
aan engelen in 't licht gelijk.
Kyrieleis.

7 Dat alles heeft de Heer gedaan,
Zo is Hij met ons begaan.
Verheug u, ganse christenheid
en breng Hem dank in eeuwigheid.
Kyrieleis.



Gebed

Aansteken Bijbelkaars
Eerste lezing: Jesaja 52: 7 -10

Zingen: Lied 749: 3

3

Laat ons U ter ere zingen

met allen, die uw troon omringen,
één koor van mens’ en engelenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit de hoge:

het hemelse Jeruzalem.

Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde.

Zo juichen wij

en roemen blij

de glorie van uw heerschappij!

Tweede lezing: Johannes 1: 1-14

Orgelimprovisatie op ‘Ere zij God"’.

Overdenking

Zingen: Lied 503: 1 Ken 2 A, 3 A, 4 A('Wij staan aan een kribbe’)

Koor

Allen

Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:

dit leven zal stralen, door God zelf bemind.

Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

Hier tussen de schapen is Hem uit het hout

van bomen uit Eden een kribbe gebouwd.

Die is deze herder tot eerste tehuis;

en nog draagt dit hout Hem als Lam aan het kruis.

6



Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,
Zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd.

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht,

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht.

Inzameling van de gaven

Dankzegging, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Tonen van ingeleverde foto’s van vorige week

Slotlied: Lied 487: 1 en 2 (‘Eer zij God in onze dagen’)

1

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria

in excelsis Deo.

Gloria

in excelsis Deo.

Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.

Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.



Zegen, die wordt beantwoord met ‘Ere zij God’ (ELB 101)

Ere zij God, ere zij God

in de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde

bij de mensen van zijn welbehagen.

Ere zij God in de hoge,

ere zij God in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde,

vrede op aarde, vrede op aarde,

bij de mensen, bij de mensen van zijn behagen,
bij de mensen, van zijn behagen, zijn welbehagen.
Ere zij God, ere zij God,

in de hoge, in de hoge, in de hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde

bij de mensen van zijn welbehagen.

Amen. Amen.
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