Protestantse Gemeente

. Orde voor de Oudejaarsdienst
op dinsdag 31 december 2024 aanvang

19.30 uur in de Goede Herder kerk

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof

Organist: Egbert Willegers

Zingen voorafgaande aan de dienst: Lied 247: 1, 3

1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3 U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Woord van welkom

Aanvangspsalm: Lied 90 A: 1, 2, 3

1 O God, die droeg ons voorgeslacht 2 De schaduw van uw troon omsloot
in nacht en stormgebruis, uw heiligen weleer,

bewijs ook ons uw trouw en macht, bij U beveiligd is ons lot

wees eeuwig ons tehuis! en zeker ons verweer.

3 Gij zijt, van voor Gij zee en aard’
hebt door uw woord bereid,

altijd dezelfde, die Gij waart,

de God der eeuwigheid!

Bemoediging en begroeting:

Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer

GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg die trouw is ondanks onze ontrouw

GM DIE VASTHOUDT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Vg Wees hier aanwezig, God

GM LICHT IN ONS MIDDEN!

Vg Neem ons zoals we zijn,

GM EN DRAAG ONS IN UW EEUWIGE ARMEN

Allen: Amen



Staande zingen: Lied 90 A: 4, 5, 6

4 En duizend jaar gaan als de dag 5 De tijd draagt alle mensen voort
van gisteren voor U heen, op zijn gestage stroom;

een schaduw, een gedachte vaag, ze zijn als gras, door zon verdord,
een nachtwaak, die verdween. vervluchtigd als een droom.

6 O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,

wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Gebed
Lezing: Psalm 90: 1- 2
Zingen: Psalm 90: 3, 4

3 O Here God, Gij wendt het mensenleven

om het weer aan het stof terug te geven.

Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder.
Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder

als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog

gelijk de dag van gisteren die vervloog.

4 Gij overspoelt de sterveling met uw stromen.
De jaren snellen ons voorbij als dromen.

Wij zijn als gras, fris in het ochtendgloren,

des avonds dor en alle glans verloren.

Uw toorn, rechtvaardig God, doet ons vergaan.
Uw gramschap overweldigt ons bestaan.

Lezing: Psalm 90: 9-12
Zingen: Psalm 90: 7,8

7 Wend U tot ons, keer tot ons weder, Here,
hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren?
Schenk ons het morgenrood van uw genade,
dan prijzen wij voortaan uw grote daden.
Vergun uw volk, na jarenlange druk,

nu vele jaren zorgeloos geluk.

8 Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.

Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,

het werk van onze hand, bevestig dat.
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Overdenking

Staande zingen als geloofsbelijdenis: Lied 250: 1, 2, 3, 4, 5

1 Ik leg mij in uw hoede neer
en mag de vrede vinden.

Wie zich aan U gewonnen geeft
slaapt in als uw beminde.

3 Gij houdt uw sterke arm gestrekt
om alle kwaad te weren,

en tegen angsten toegedekt

mag ik bij U verkeren.

2 Gij, enige, die waakt en wacht
en steeds mijn hulp wilt wezen
als mij de schaduw van de nacht
vervult met duizend vrezen.

4 De avond valt, de nacht is daar.
Ik wil niet langer zwichten

voor al het leed, dat zorgen baart,
op U alleen mij richten.

5 Want Gij stond naast mij al die tijd,

al leek de hoop vervlogen.

Ik weet, mijn leven wordt geleid,
uw doel staat mij voor ogen.

Inzameling: Eigen werk Diaconie
Gebeden
Slotlied: Lied 250: 6, 7, 8, 9

6 Omdat ik U als helper ken
zult Gij mijn toekomst wezen.
Ik hoef niet, wat verborgen is,
nu al te kunnen lezen.

8 en in een zorgeloze slaap,
gebed in uw erbarmen,

te rusten in uw liefde, die
mijn vragen wil omarmen.

7 Ik vrees niet wat nog komen zal
en wil mijn dagen bouwen

op 't enige, dat Gij mij vraagt:
niets dan op U vertrouwen

9 Ik weet dat ook de dag die komt
mij zicht op U zal geven;

ik vind in wat Gij hebt voorzien

de zin van heel mijn leven.

Zegen die wordt beantwoord met de coupletten 10 en 11

10 Is dit het uur van duisternis,
uw licht is mij genade.

Lamp voor mijn voet, ga mij dan voor

op onvoorziene paden.

11 Gij hebt mijn ogen toegedekt,
nu slaap ik zonder zorgen.

Gij bracht mij tot in deze nacht,
Gij voert mij naar de morgen.



