
Orde van dienst voor de tweede Adventszondag
8 December om 10.00 uur in de Goede Herderkerk

Voorganger: Hessel Hansma en Lector: Kris Dambrink
Muzikale begeleiding: Egbert Willigers (orgel)

Beeld en geluid: Marieke en Rik Timmer (cameraman)
Thema: Hoor je dat?

Orgelmuziek

Woord van welkom en afkondigingen ouderling van dienst

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zingen: Psalm 80: 1 en 2 ( nieuwe psalmberijming!)

Hoor naar ons bidden, trouwe herder,
en leid uw Israël weer verder.
U troont in heiligheid en pracht.
Sta op en red uw volk met macht.
God, toon uw vriendelijk gezicht;
verschijn met uw bevrijdend licht.

Heer van de sterke hemelmachten,
laat ons niet langer biddend wachten.
Met tranen eten wij ons brood;
de vijand spot met onze nood.
God, toon uw vriendelijk gezicht,
verschijn met uw bevrijdend licht.

Groet en Bemoediging 

Gebed van toenadering 

Vg: Heer, onze God, wat zijn wij zonder U?

      Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, 

onze ziel uw vrede.

GEM: NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND EN REINIG ONS VAN
ONGERECHTIGHEID.

Gebedsstilte

Vg: Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
GEM: OPDAT WIJ WAARLIJK UW KINDEREN MOGEN ZIJN EN U MOGEN

LIEFHEBBEN EN DIENEN MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.

Zingen: Psalm 80: 6

Kom aan uw volk uw vrede geven. Laat uw geliefde zoon weer leven.

Dan roepen wij uw naam weer aan, gaan wij nooit meer bij U vandaan.

God, toon uw vriendelijk gezicht, verschijn met uw bevrijdend licht. 

Uitleg van de bloemschikking (door de bloemschikker)
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Aansteken 2de Adventskaars

Voorlezen van een kaarsengedicht (door de bloemschikker)

Zingen van het refrein van het projectlied

Aandacht voor de KALENDER VAN DE HOOP. 

Kijken naar een video

Zingen van het 2de couplet van het projectlied ‘Wij hopen op een teken’

Johannes laat zich horen,
een stem in de woestijn.
Er klinken grote woorden:
dat God dichtbij wil zijn.

                                                                        (kinderen gaan naar hun ruimte)
Gebed om de nood in de wereld

Zingen: Lied 1012: 1, 4 en 5

Geef aan de wereld vrede, Heer,
in deze donkere tijden:
de groten slaan de kleinen neer
en honen en bestrijden
wie uw vrederijk belijden.

Geef ons uw vrede in het hart
en liefde, Heer, voor allen
die door de groten zijn verward;
laat, waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.

Uw rijk, Heer, komt en het is nu:
in ’t onaantastbaar heden
van uw genade zien wij U
gegord met recht en rede
voor ons uit, – een vorst van vrede.

                                         DIENST VAN HET WOORD

Woorden bij de opening van de Bijbel
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Aansteken Bijbelkaars

Lezing: Maleachi 3: 1-4 uit NBV21

Zingen: Lied 451: alle verzen

Richt op uw macht, o Here der heerscharen
en laat uw hulp ontwaken uit uw hand,
wil voor uw aangezicht uw volk bewaren
opdat de nacht zal wijken uit het land.

Richt aan uw heil voor wie in onheil leven,
zend uw gerechtigheid als morgendauw,
dan zal het land de rijkste vruchten geven:
de vijgenboom en wijnstok van de trouw.

Richt op uw woning en roep ons tezamen,
omring ons met uw alvermogend woord,
wees ons een tempel en roep onze namen,
zodat wij juichen: God heeft ons verhoord!

Richt aan de vreugdedis voor al de dagen,
reik ons de beker van uw trouwverbond,
wij zullen altoos van uw heil gewagen
in brood en wijn, totdat Gij wederkomt.

Richt over de aarde en haar diepe stromen,
de volkeren, de sterren, zon en maan,
zij zullen allen voor uw aanschijn komen
en zingen dat uw woorden niet vergaan.

Lezing: Lukas 3: 1-6 uit NBV21

Zingen: Lied 439: 1 en 2

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, – bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

Overdenking

Zingen: Lied 439: 3 en 4
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Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

O Jezus, maak mij arme
in deze heilige tijd
uit goedheid en erbarmen
zelf voor uw komst bereid.
Laat dit bestaan uw stal,
dit hart uw kribbe wezen,
opdat nu en na dezen
ik U lofzingen zal.

DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven. Kinderen worden opgehaald.

Gebeden: Dankzegging en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader (gezongen)

(Lied 1006) - Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. Amen. Amen.

Presentatie
1. Tonen van ingeleverde foto’s van vorige week
2) Uitnodiging voor de komende week:
        Zou iedereen ‘een teken van hoop’ willen fotograferen en door willen    
        sturen naar Rik Timmer? Deze foto’s kunnen in de dienst van 
        volgende week worden getoond).

 
Slotlied: Lied 452: 1, 2 en 3

Als tussen licht en donker de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken, ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht, wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen. Gij waakt de ganse nacht!

Die lange nacht, die winter doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd, de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht, dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder. Uw licht komt na de nacht!

O hemellichaam Jezus, dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht.
De dageraad breekt aan, uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan!

Zegen, die wordt beantwoord met driemaal ‘Amen’
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