Protestantse

Orde van dienst voor de viering
van het Heilig Avondmaal op vrijdag 18 oktober 2024
aanvang 14.30 uur in de Borgerhof

Thema: Hoe stellen wij ons God voor?!!

Voorganger: Anneke Wouda
Pianist: Joop de Vries

Pianospel voorafgaand aan de viering
Welkom door de ouderling of PM
Bemoediging en groet

Zingen:

1 Op bergen en in dalen,

En overal is God!

Waar wij ook immer dwalen,
Of zitten, daar is God;

Waar mijn gedachten zweven,
Of stijgen, daar is God;
Omlaag en hoog verheven,
Ja, overal is God!

Introductie thema: beelden van God

Zingen:

1 Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont de vader in de Hemel
die van alle kinderen houdt.

2 Zijn trouwe Vader ogen

Zien alles van nabij;

Wie steunt op zijn vermogen,
Die dekt en zegent Hij:

Hij hoort de jonge raven,
Bekleedt met gras het dal;
Heeft zelfs voor wormen gaven,
Ja, zorgt voor 't gans heelal.

2 Ook voor zieke kinderen zorgt Hij
Kent hun tranen en hun pijn.

Ja, voor de grote en voor de kleine
wil de heer een helper zijn.

3 Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen wij de handjes saam

Heer die altijd naar ons luistert
Neem dan nu ons danklied aan.

Amen, Amen.

Gebed

Lezen: Deut. 6: 4-7 Luister Israel, de Heer onze God, de Heer, is de enige



Zingen: Lied 310: 1, 2

1 Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden -

er is geen god die zo bevrijdt!

Enkele woorden bij bovenstaande tekst
Lezen Johannes 14: 6, 7

Enkele woorden bij deze tekst

Zingen lied 793: 1, 2

1 Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.

Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;

dat wij samen lachend lopen

in uw grote bruiloftsstoet.

Enkele woorden

Collecte

2 Houd zijn Naam hoog, houd die in
ere,

veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren

zijn dag, zijn rust — gedenk, geniet!

2 Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind -
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

AVONDMAALSLITURGIE (Liedboek 403e)

De tafel wordt ont-dekt

Nodiging

V: De Heer geeft zijn tafel bereid
voor wie Hem liefhebben.
ons nodigt Hij uit, om dankbaar

brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.

Vrede groet
V: Vrede met u allen.

Tafelgebed -_alleen zeggen!

V: Breng dank aan God, want Hij is goed.

A: Zijn liefde duurt in eeuwigheid.



V: U komt de lof toe, machtige God,
om het licht van deze dag,

om het leven uit uw hand,

om de liefde ons gegeven.

U komt de lof toe eeuwige God,
om de werken die U doet,

om de redding ons gebracht,

om uw Woord, dat richting wijst en troost
U komt de lof toe, heilige God,
om de mens naar uw hart,

uw Zoon tot ons gezonden,

Jezus Christus, onze Heiland,

<z

<z

Die op de avond voor zijn lijden

het brood genomen heeft, gebroken,
en het deelde met zijn vrienden:
‘Neem en eet, mijn lichaam voor u.’

Die de beker heeft genomen

en hem deelde met zijn tafelgenoten:
‘Het nieuwe verbond in mijn bloed,
vergoten tot vergeving en verzoening.’

A: U komt de lof toe, omwille van Hem
die wij hier en nu gedenken
V: met dit brood en deze beker.
Zend uw Geest, kom in ons midden.
Bind ons samen tot één lichaam
dat tintelt van leven en geestkracht,
met handen die gerechtigheid doen
en voeten die gaan op de weg van de vrede.
Maak ons één, doe ons herleven.
Zo loven en zegenen wij U
met allen in de hemel en op aarde,
want Hij is onze redder en bevrijder,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.
A: Aan U de eer, de macht, de glorie.
V: Zeggen wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft
A: Onze Vader

<z

Wees allen welkom aan de tafel van de Heer

In onze verbeelding zitten we allemaal met elkaar rondom één grote tafel



Instellingswoorden [met gebaren]

Toen Jezus met zijn leerlingen,

voor hij gevangen werd genomen, de maaltijd gebruikte
nam hij het brood

En sprak de zegenbede erover uit,

brak het, deelde het uit en zei:

‘'Neem hiervan, dit is mijn lichaam

wij delen van het ene brood

en vormen zo samen het lichaam van Christus

Het brood wordt uitgedeeld.
Wacht u even met nuttigen, totdat ieder een stukje heeft gekregen?

Rondgang van het brood
Samen eten

Wijn inschenken

V: Toen nam Jezus de beker,
sprak de dankzegging erover uit
en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

Neemt en drinkt allen hieruit

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
Voor u vergoten, tot vergeving van zonden;
doe dit, zo dikwijls u die drinkt,

tot mijn gedachtenis

Bloed van Christus, Wijn van Gods koninkrijk
Jezus leeft! Door deze wijn of druivensap te drinken stroomt 'zijn bloed’ door onze
aderen

Delen van de wijn

Dankgebed

Wij danken U Heer

Voor brood en wijn, van U ontvangen.
Versterk in ons de geest van uw Zoon

Leer ons leven uit liefde, voor U en voor elkaar
Leer ons U kennen

Vandaag, elke dag ons hier gegeven,

Altijd en eeuwig. Amen



We zingen

1 Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!
2 Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard;

zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.

Kent gij, kent gij, die Jezus niet,

die om ons te redden, de hemel verliet?

Enkele woorden
Zegen
Pianospel

Ontmoeting met koffie en thee



