Protestantse Borger

Orde van dienst

op zondag 18 augustus, aanvang 10.00 uur

in de Goede Herderkerk

Voorganger: Ds. Martje Veenstra-Oving uit Wijhe
Muzikale begeleiding: Jan Oomkes (orgel)

VOORBEREIDING
Orgelspel, mededelingen
Moment van stilte
Aanvangslied 283: 1, 2,3 en 4
In de veelheid van geluiden En van overal gekomen,
in het stormen van de tijd, drinkend uit de ene bron,
zoeken wij het zachte suizen bidden wij om nieuwe dromen,
van het woord, dat ons verblijdt. richten wij ons naar de zon.
Want wij mensen op de aarde Laat uw dauw van vrede dalen
raken van het duister moe. in de voren van de tijd.
Als uw hart ons niet bewaarde Vat ons samen in de stralen
sliepen wij ten dode toe. van uw goedertierenheid.

Bemoedigingen en groet

S 2sSES

A:

Onze hulp is in de naam van God, de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Die trouw blijft tot in eeuwigheid

EN NIET VERGEET HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Genade en liefde van God die ons draagt.

Zijn Zoon die bevrijdt

en de Geest die ons kracht geeft.

AMEN (je mag gaan zitten)

Vervolg aanvangslied 283: 5

Die ons nhaam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,

zingend zullen wij U roemen

en dit huis zingt met ons mee!

Kyriegebed; na de woorden ‘zo bidden wij zingend’ lied 301h: Kyrie eleison



Glorialied 92: 1 en 2

Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst,

dat men Hem eer bewijst / zijn naam is eerbied waardig

Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,

ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand geborgen.

Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren.
RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Bijbel

Inleiding op de lezing door gesprek met de kinderen

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar (kinderen gaan naar de nevendienst)
Wij gaan voor even uit elkaar, Wij geven Gods verhalen door,

En delen nu het licht. En wie zich open stelt,

Dat licht verteld ons iets van God. Ervaart misschien een beetje licht,

Op Hem zijn wij gericht. Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

NT-lezing: Johannes 4:5-26

Zingen lied: 321:1,2,3,4en5

Niet als een storm, als een vloed, Maar als een glimp van de zon,
niet als een bijl aan de wortel een groene twijg in de winter,
komen de woorden van God, dorstig en hard deze grond -
niet als een schot in het hart. zo is het koninkrijk Gods.

Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

Kinderen, armen van geest, Blinden herkennen de hand,
mensen gelouterd tot vrede, dovemansoren verstaan Hem.
horen de naam in hun hart, Zalig de man die gelooft,
dragen het woord in hun vlees. zalig de vrouw aan de bron.

Overweging; aansluitend orgelspel



Zingen uit ‘Zij zingen een weg’ nr. 62 op melodie lied 653. (tekst Hans Bouma)

Geen mens schenkt ons het eeuwig leven,
geen mens lest onze diepste dorst,

het is de gave van Godswege,

Gods Zoon die onze broeder wordt.

Een Bron die leeft en leven doet,

o Jezus, die ons laaft voorgoed.

Wie van het water heeft gedronken,
het levend water uit de Bron,

wie zelf nieuw leven werd geschonken,
hij kijkt vol mededogen om

naar wie hem in zijn nooddruft roept,
hij deelt zich mee in overvloed.

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven (de kinderen komen terug)

Slotlied 655: 1, 2, 3,4, en 5

Zing voor de Heer een nieuw gezang! Hij gaat u voor in wolk en vuur,
Hij laaft u heel uw leven lang gunt aan uw leven rust en duur
met water uit de harde steen. en geeft het zin en samenhang.
Het is vol wonderen om u heen. Zing dan de Heer een nieuw gezang!

Een lied van uw verwondering
dat n6g uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

De hand van God doet in de tijd Wij zullen naar zijn land geleid
tekenen van gerechtigheid. doorleven tot in eeuwigheid
De Geest des Heren vuurt ons aan en zingen bij zijn wederkeer
de heilige tekens te verstaan. een nieuw gezang voor God de Heer.
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