Protestantse

Orde voor de viering op

zondag 7 juli 2024 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

THEMA: “"WAT DOE J1J NOU?"”

Voorganger: Ds. Theo van 't Hof

Organist: Jan Oomkes

Lector: Lauwrens Wanders

Muziek

Woord van welkom en afkondigingen

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangspsalm: Psalm 119: 1, 3

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,

wie in de regels van Gods wijsheid treden.
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,

van ganser harte zoeken naar zijn vrede.

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.

3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid.

Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,

U wil ik, die de allerhoogste zijt,

in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

Bemoediging: Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer

Groet:

GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Vg De Heer is met u
GM OOK MET U ZIJ DE HEER



Staande zingen: Psalm 119: 40 en 64

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,

dat ik zal wandelen voor uw aangezicht,

dat ik uw recht zal roepen van de daken.

64. Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
leg met uw woord beslag op mijn gedachten
opdat ik in het licht der waarheid woon.

Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

Gebed van toenadering
Woorden van nieuwe toewijding: Deut. 6:4 - 9
Zingen van Loflied: Lied 146c¢c: 1, 3 en 7

1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israéls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
Zij keren eens tot de aarde weer;

rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wankelen in hun waan, -
roepen wij dan de Here aan.

Halleluja! Halleluja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en heilige Geest!

Halleluja! Halleluja!



DIENST VAN HET WOORD

Gezongen gebed: Lied 314: 1,2 en 3

1. Here Jezus, om uw woord 2. Ons gevoel en ons verstand

Zijn wij hier bijeen gekomen. zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
Laat in 't hart dat naar U hoort als uw Geest de nacht niet bant,

uw genade binnenstromen. ons niet stelt in 't licht der waarheid.
Heilig ons, dat wij U geven 't Goede denken, doen en dichten
hart en ziel en heel ons leven. moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Aansteken van de Bijbelkaars
Lezing: Ezechiél 2: 1-9en 3: 1t/m 3
Muzikale bewerking

Lezing: Marcus 6: 1- 6

Zingen: Lied 325: 1,2en 3

1. Dat woord, waarin ons richting werd gegeven,
dat onze gang bepaald heeft bij het leven,

dat in ons zwijgt en waakt en weet,

de wereld trouw in lief en leed,

dat ons de dood doet tegengaan:

dat was bij God, van meet af aan.

2. Alleen was God in stilte ongebroken,
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord

de klank en aandrift van dat woord.

Nog voor Hij enig mens gewon,

nog voor het opgaan van de zon.

3. Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.

Het werd zijn liefste gezellin,

het spreekt Hem moed en liefde in,

opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,

zijn naam van deze wereld wijkt.

Overweging



Zingen: Lied 315: 1,2en 3

1. Heb dank, o God van alle leven, 2. En of een mens al diep verloren
die zijt alleen Uzelf bekend, en ver van U verzworven is,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven, Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
uw licht en liefde ons toegewend. vernieuwd door uw getuigenis.

Nu rijst uit elke nacht uw morgen, Uw woord, dat spreekt in alle talen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, heeft uit het graf ons opgericht,

en wat voor wijzen bleef verborgen doet ons in vrijheid ademhalen

werd kinderen geopenbaard. en leven voor uw aangezicht.

3. Gemeente, aan wier aardse handen

dit hemels woord is toevertrouwd,

o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.

Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?

t Verwaait als gras en weidebloemen. -
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden, stil gebed en het Onze Vader
Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 838: 1 en 2 (‘O grote God, die liefde zijt’)

1. O grote God die liefde zijt, 2. Maak ons volbrengers van dat woord,
o Vader van ons leven, getuigen van uw vrede,

vervul ons hart, dat wij altijd dan gaat wie aarzelt met ons voort,

ons aan uw liefde geven. wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons het zout der aarde zijn, Laat ons getrouw de weg begaan

het licht der wereld, klaar en rein. tot allen die ons verre staan

Laat ons uw woord bewaren, en laat ons zonder vrezen

uw waarheid openbaren. de minste willen wezen.

Zegen, die wordt beantwoord met het 49 couplet

4 Wij danken U, o liefde groot,

dat Christus is gekomen.

Wij hebben in zijn stervensnood

uw diepste woord vernomen.

Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht

waar liefde wordt gegeven,

wij uit uw liefde leven.



