Protestantse
Orde voor de viering
op zondag 30 juni 2024 aanvang 10.00 uur

in de Goede Herderkerk

Voorganger: dhr. L. Wanders
Muzikale begeleiding: Combo
Lector: Ineke de Vries

VOORBEREIDING
Welkom (ouderling)/Moment van stilte

Aanvangslied (allen gaan staan)

Zingen: Lied 280: 1,3 en 7
1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Bemoediging:
Vg: Onze hulp is de Naam van de HEER
G: Die hemel en aarde gemaakt
Vg: Zijn trouw duurt eeuwig
G: Het werk van Zijn Handen laat Hij niet los.

Zingen: Lied 320: 1 en 2
1 Wie oren om te horen heeft
hore_naar de_wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israél, mijn geboden.



Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien hem_met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.

Dit is het eerste_en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

Drempelgebed

Zingen Lied 320: 4 en 5

4

De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.

Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft_het tot ons gesproken.

De liefde spreekt haar eigen taal,
alle_kwaad_bedekt zij duizendmaal -
vergeef al wie u griefde.

Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve_in ons de liefde.

Kyriégebed

Zingen Lied 305: 1. 2 en 3

1

Alle eer en alle glorie

geldt de luisterrijke naam!

Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.

Aangezicht / vol van licht,

zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt

is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!



De dienst van het woord
Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open.

1e Schriftlezing: Jeremia 15: 15-21

Zingen: Lied 513: 1, 2, 3 en 4
1 God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4 God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

2e Schriftlezing: Lucas 5: 1-11

Zingen acclamatie 339c
1 U komt de lof toe,

U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Zingen Lied: 531: 1, 2 en 3
1 Jezus die langs het water liep
en Simon en Andreas riep,
om zomaar zonder praten
hun netten te verlaten, -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en roept ook ons, roept jou en mij,
om alles op te geven
en trouw Hem na te leven.



2 Jezus die langs de straten kwam
en tollenaars terzijde nam:
Yk Wil in uw woning wezen
VOOr nu en voor nadeze’, -
Hij komt misschien vandaag voorbij
en neemt ook jou terzij of mij
en vraagt ons, Hem te geven
de rijkdom van ons leven.

3 Christus die door de wereld gaat
verheft zijn stem niet op de straat,
Hij spreekt ons hart aan, heden,
en wenkt ons met zich mede.
En lokt ook nog zoveel ons aan,
tot wie zouden wij anders gaan?
Hij heeft en zal ons geven
alles, — het eeuwig leven.

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Dienst van het ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader"

Collecte: 1. Missionaire commissie

2. eigen kerk
Slotlied: Lied 1010: 1 en 2
1 Geef vrede, Heer, geef 2 Geef vrede, Heer, geef
vrede, vrede,

de wereld wil slechts strijd. de aarde wacht zo lang,
Al wordt het recht beleden, er wordt zo veel geleden,
de sterkste wint het pleit. de mensen zijn zo bang,
Het onrecht heerst op aarde, de toekomst is zo duister
de leugen triomfeert, en ons geloof zo klein;
ontluistert elke waarde, 0 Jezus Christus, luister
o red ons, sterke Heer. en laat ons niet alleen!

Uitzending en Zegen.

Zingend
Amen, amen, amen



