Protestantse Borger

Orde van dienst

op zondag 23 juni, aanvang 10.00 uur

in de Goede Herderkerk

Voorganger: ds. Theo van 't Hof

Begeleiding samenzang: Halbe de Jong (orgel)
m.m.v. Protestants Kerkkoor o.l.v. Halbe de Jong
thema: ‘Dat wil ik ook’

Woord van welkom en mededelingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Aanvangspsalm: Psalm 107: 1, 2

Gods goedheid houdt ons staande Al wie verbijsterd zwierven
zolang de wereld staat! ver buiten heg en steg

Houd dan de lofzang gaande en haast van honger stierven,
voor God die leven laat. neervallend langs de weg, -

Al wie door Hem bevrijd geen thuis, geen toevluchtsoord
uit ongastvrije streken, was hun nabijgekomen,

naar huis wordt heengeleid, had Hij hen niet gehoord

zal van zijn liefde spreken. en bij de hand genomen.
Bemoediging: Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer

GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Groet: Vg De Heeris met u
GM OOK MET U ZIJ DE HEER

Zingen (staande) Psalm 107: 5

Zij die in boeien lagen

van duisternis en dood,
omdat zij niet ontzagen
wat hun de Heer gebood,
hun hart, in zijn gericht
geslagen en gebogen,

werd hoog weer opgericht
door zijn groot mededogen.

Gezongen inleiding op de dienst: Lied 668. 1°* keer: Koor en 2% keer: allen

Halleluja! die alles omvat verstaat elk woord.
Adem van God vult heel de aarde, Halleluja!



Lezing: Psalm 87: 1 (koor)

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:

door uwe poort zal ieder binnentreden.

Zingen: Psalm 87: 2 en 4 (allen)

Rahab en Babel zullen u behoren.

Ja volk na volk buigt eenmaal voor Hem neer
en ieder land erkent Hem als de Heer.

O moederstad, uit u is elk geboren!

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cimbalen slaan,

en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: ‘In u zijn al onze fonteinen’.

DIENST VAN HET WOORD
Gezongen gebed: lied 670: 1 (koor); 4 en 6 (allen)
Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,

Zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.

Gij zijt door gaven zevenvoud Maak ons geloof zo vol en schoon
de vinger van Gods rechterhand, dat het de Vader leert verstaan
die 's Vaders woord ons toevertrouwt en Jezus Christus, ‘s Vaders Zoon,
zodat het klinkt in ieder land. o Geest van beiden uitgegaan.

Aansteken Bijbelkaars
Lezing: Handelingen 8: 4 t/m 25
Zingen: lied 682: 1 (koor) en 2 (allen)

Dit is het wonder: de kracht van de Geest
baart stralend nieuw leven op 't Pinksterfeest.
In een onzeker en kwetsbaar bestaan
ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
sta op en vat moed

en weet het voorgoed

dat goddelijke liefde de wereld begroet.



Dit is het wonder: de kracht van de Geest

herschept, en wekt op wat als dood is geweest.

Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt.

Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd

wat ons is voorzegd:
na bitter gevecht

zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht.

Overweging

Zingen: Lied 689: 1, 2, 3 (Koor en gemeente)

Wat altijd is geweest,

het waaien van de Geest
gebeurt aan ons vandaag.
Dat vuur van het begin

wij ademen het in,

Gods woord dat antwoord vraagt.
Die in de stilte sprak,

het noodlot onderbrak

en baande nieuwe wegen,
Hij is nog niet verstomd,

Hij zoekt naar ons, Hij komt
in mens na mens ons tegen.

Het meeste gaat voorbij
maar meer en meer wordt Hij
de toekomst die ons wacht.
Bij Hem is geen verraad,
Hij zelf heeft ons gemaakt,
Hij peilt en proeft ons hart.
Wij leven zijn bestaan,

zijn ongekende naam
aanschouwen wij van verre.
Zijn zwijgen is van goud,
zijn woord is ons behoud

in leven en in sterven.

Als alles is volbracht

zal Hij voor ons een stad
van brood en spelen zijn.
De stok die ons regeert,

de dood zal zijn gekeerd,
wij zullen mensen zijn.

Hij geeft een nieuw gezicht
aan duisternis en licht,

aan alles wat wij deden.

Hij maakt zijn woorden waar,
wij spreken met elkaar

een taal van hoop en vrede.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Gebeden, stil gebed, afgesloten met een versie van Onze Vader: Lied 1006

(koor met bovenstem)

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan



bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.

Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 672: 1 (koor) en 2 (allen)

Kom laat ons deze dag

met heilig vuur bezingen

en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.

Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

O Geest der eeuwigheid,

gij Trooster aller tijden,

deel thans uw zegen uit

aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,

die uit Gods tempel welt,

gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

Zegen, die wordt beantwoord met het 7% couplet (allen)

Wie ‘s Heren Geest bezielt,

wie ‘s Heren woord doet zingen,
wie met ons vieren wil

het feest der eerstelingen,

die stemme met ons in

en prijze Gods verbond

dat Hij vandaag vernieuwt

en elke morgenstond.

<



