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Orde van dienst voor de viering 

 op vrijdag 31 mei 2024 
aanvang 14.30 uur in de Borgerhof 

 
                  Voorganger: Ds. Anneke Wouda 

Pianist: Joop de Vries 
 

Voor de viering klinkt pianomuziek 
 
Welkom 
 
Zingen: Lied 213: 1  
 

Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht 
onze nacht! 

  
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Lied 885: 1 en 2 
  

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

  
Gebed 
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1e Bijbellezing: 2 Korintiërs 4:5-3:6 
 
Zingen: Psalm 81: 1 en 4   
 
1 Jubel God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juich voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
 

God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is ’t en recht 
nu en te allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 
 

2e Bijbellezing: Marcus 3: 1-6 
 
Overdenking 
 
Pianospel 
 
Zingen: Lied 315: 1 
 

1 Heb dank, o God van alle leven, 
die zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefde ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 
   

Gebeden afgesloten met gezamenlijk gezegd Onze Vader 
 
Collecte  
 
Slotlied: ELB 381: 1 
 

Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam, 
die hemel en aarde verenigt te zaam. 
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart, 
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.  
Kent gij, kent gij die naam nog niet? 
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied! 

 
Zending en zegen 
 
 
 


