Protestantse

Orde voor de dienst op
Hemelvaartsdag 9 mei 2024 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

Thema: “"Troost”

Voorganger: dhr. L.Wanders
Organist: Egbert Willegers

VOORBEREIDING
Welkom
Moment van stilte
Aanvangslied: Lied 47: 1 en 2 (allen gaan staan)

1 Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd,
prijs met handgeklap / 's Heren koningschap.

Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,

zijn geduchte kracht / geeft ze in onze macht.
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob 't land,

die daar woont met trots, / als beminde Gods.

2 God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.

Zing Gods eer, hef aan, / 's konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,

is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!

Die de volken leidt / troont in heiligheid.

Bemoediging:
V: Onze hulp is de Naam van de HEER

: die hemel en aarde gemaakt heeft
: Hoor ons aan, Eeuwig God
: hoor naar ons bidden
: Gij, die ons hart aanziet

Gij, die onze diepten peilt
: blijf ons niet verborgen
: Wij herkenden U niet

wij zochten onszelf
g: Gij, heer, vergeef ons
v: doe ons herleven

en maak ons weer nieuw

<u <u\u

< Q



g: geef ons uw genade

v: Breng ons in het reine
met U en met elkaar

g: Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht
Amen

Zingen: Lied 661: 1, 2,3 en5

1 Ten hemel opgevaren is, halleluja,
Christus, die Heer en koning is, halleluja.

2 Nu zit Hij aan Gods rechterhand, halleluja,
heerst over hemel, zee en land, halleluja.

3 Zie nu hoe in vervulling gaat, halleluja,
wat in de psalm geschreven staat, halleluja.

5 Nu stijgt ons loflied op en eert, halleluja,
de Here Christus die regeert, halleluja.

Drempelgebed
Zingen Lied 146c¢: 1,2, 5en 7

1 Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israéls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

2 Vorsten zijn mensen uit aarde geboren,
Zij keren eens tot de aarde weer;

rijkdom en macht, het gaat alles verloren,
niemand gedenkt hun daden meer.
Machtigen wankelen in hun waan, -
roepen wij dan de Here aan.

Halleluja! Halleluja!

5 O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!

Hongerige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstige, zie de heilsrivier!

Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;

God schenkt genade velerlei.

Halleluja! Halleluja!.



7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!

Halleluja! Halleluja!
Kyriégebed
Zingen Lied 305: 1,2 en 3

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

2 Alle eer en alle glorie

geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt

is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie

geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,

maak de tongen los voorgoed!

DE DIENST VAN HET WOORD

De Bijbelkaars wordt aangestoken en De Bijbel gaat open.

1e Schriftlezing: 2 Koningen 2: 1-15
Zingen Lied 663: 1 en 2

1 Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
Zijn wij door Hem bemind.

2e Schriftlezing: Marcus 16: 14-20

2 Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.



Zingen Lied 825: 1,8 en 9

1 De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,

wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.

Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

8 God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,

een mens, in wie Hij onherkend

zich aan ons openbaarde.

In Hem als in een tempel heeft

de God gewoond die eeuwig leeft,
de ongeévenaarde.

9 Hij die rechtvaardig was en stil
droeg wat Hem was beschoren,
die stierf, en zie Hij leeft, — Hij wil
ook in ons zijn herboren.

Ons leven is in het geding:

tot onze val en opstanding

heeft God Hem uitverkoren.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk "Onze Vader"

Collecte
Slotlied: Lied 835: 1 t/m 4

1 Jezus, ga ons voor

deze wereld door,

en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand

naar het vaderland.

3 Krimpt ons angstig hart

onder eigen smart,

moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht

dat ons troost en richt.

Uitzending en Zegen

Zingend: Amen, amen, amen

2 Valt de weg ons lang,

zijn wij klein en bang,

sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,

is het rechte pad.

4 In de woestenij,

Heer, blijf ons nabij

met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd

in uw heerlijkheid.



