Protestantse
. Jeugddienst viering op

zondag 26 mei 2024 aanvang 10.00 uur
in de Goede Herderkerk

THEMA: 'Op vleugels gedragen’
Medewerkers: Connect 16+ groep

Muzikale begeleiding: Combo
Egbert Willegers (orgel)

Muziek
Zingen: Lied 215: 1, 2,3 en 7

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, 2 Rondom wie bidden dag aan dag

die u Gods liefde doet verstaan zijn wond "ren, die geen oog ooit zag,
als nieuw, nu gij door slaap en nacht een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
weer 't leven vindt, verstand en kracht. een nieuwe kracht door ‘s Geestes doop.

3 Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht
aanschouwt

met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

Verwelkoming

Zingen: Lied 139b: 1 en 2

1 Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,

mijn liggen en mijn gaan.

De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!

En dat ons leven iedere dag

als ons gebed U loven mag.

2 Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.



Uitleg van de bloemschikking
Gebed (Jeroen)
Zingen: Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil,

en wees niet bang

voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds

Hij is er bij,

in je beproevingen en zorgen.

God U bent mijn God

en ik vertrouw op U

en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil mijn ziel wees stil

en dwaal niet af

dwars door het dal zal Hij je leiden

stil, vertrouw op Hem

en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

God U bent mijn God...

Stil mijn ziel wees stil

en laat nooit los

de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer

de zwartste nacht

verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

2X
God U bent mijn God...
Ik rust in U alleen.

Kindermoment (Janna)
Kinderlied: Ik zag een kuikentje (Elly en Rikkert)

Ik zag een kuikentje

Dat bij zijn moeder zat

Onder haar vleugels

Waar het veilig zat

Tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo wil ik bij U zijn



In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

U bent mijn toevlucht

U bent mijn sterkte

U bent mijn schuilplaats
U o Heer

In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, wil ik schuilen
In de schaduw van Uw vleugels
Wil ik schuilen, o Heer

Ik zag een kuikentje
Dat bij zijn moeder zat
Onder haar vleugels
Waar het veilig zat
Zoals dat kuikentje
Klein en teer

Wil ik schuilen, o Heer

Wij lezen: Jesaja 40:29 t/m 3 & Deuteronomium 32: 11 en 12 (Jan)
Zingen: Opwekking 488

Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken,
voor de kracht van Uw liefde

[Chorus]

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien

En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen
kan. En elke dag mag leven

Door de kracht van Uw liefde

[Chorus 2x]

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

3



Houd mij vast, laat Uw liefde stromen

Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart

Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

[eind 2X]
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van Uw liefde.

Filmpje: Interview HOOP met ouderen.

Zingen: Opwekking 798
Wij zijn het volk van God,
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Een leven lang te gast,
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,

Hij laat niet los.

Het is een zegetocht

van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,

wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,

Hij laat niet los.

Refrein:

God is voor ons, God is naast ons,

God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,

want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,
nu geven wij niet op.

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,
Hij laat niet los.

Preek: (Stijn)

Zingen: Toekomst vol van hoop (Sela)
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.



U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

Toelichting op de collecte: World Servants

Collecte

Luisteren en kijken naar: Blof, ‘Houd vol/houd vast’
https://www.youtube.com/watch?v=0CqLYNHTYXA

Dankbeden en voorbeden: (Janna en Hanneke)

Gebeden worden afgesloten met zingend: Lied 1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,

net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.



Zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen

Ga mij niet voorbij

Regen op mij met uw Geest Heer

Jezus kom tot mij

Als de Bron van leven

Die ontspringt diep in mij

Breng een stroom van zegen

Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!

O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen

Hier in de woestijn

Wachtend op Uw milde regen

Om zelf een bron te zijn

Met een hart vol vrede

Zijn wij zegenend nabij

Van uw liefde delend

Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Gedicht: (Koen)

Bij het verlaten van de kerk speelt combo:
Opwekking 554 *Mijn verlosser leeft.’



