Protestantse

. Orde voor de viering

op zondag 19 mei 2024 aanvang 10.00 uur

in de Goede Herderkerk
Thema: Troost

Voorganger: DS Theo van 't Hof

Pianist: Jeroen van der Vlist

Lector: Hanny Luinge

m.m.v. Annewil Janse

Voorafgaande aan de dienst wordt gespeeld: ‘Blowing in the Wind’
Woord van welkom en afkondigingen

Bemoediging en groet:
Vg Onze hulp is in de Naam van de Heer
GM DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg Troost zij er voor jullie allemaal
GM DAT DE WERELD GETROOST ZAL WORDEN

Zingen: Lied 672: 1,2 en 6
1 Kom laat ons deze dag

met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.

2 O Geest der eeuwigheid,
gij Trooster aller tijden,
deel thans uw zegen uit
aan wie uw komst verbeiden.
O heldere fontein,
die uit Gods tempel welt,
gij wordt een brede stroom
die met de eeuwen zwelt.

6 Vul aan wat ons ontbreekt,
want stukwerk is ons pogen.
En wat ons afleidt van
de vrede uit den hoge,
laat dat, verheven licht,
in vuur en wind vergaan.
Houd Gij ons staande door
het wonder van Gods naam.



Uitleg van de bloemschikking

Gezongen inleiding: Lied 699: 1,4
1 O pinksterdag, paasfeest in 't goud:
God heeft ons niet verlaten;
zijn Geest getuigt zeventigvoud,
brengt ons in alle staten.

4 O Trooster lief, berg ons in U,
wij waren haast verloren:
waar blijft de hoop als wij niet nu
uit U worden herboren?

Gesprek met kinderen

Zingen Lied 683: 1, 4 ('t Is feest vandaag, 't is pinksterfeest’)
1 't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,
wij staan in vuur en vlam,
want Hij, die bij ons is geweest,
werkt verder aan zijn plan.

4 De wonderen zijn om ons heen
ze waaien op de wind.
't is feest vandaag, voor iedereen:
een nieuwe tijd begint!

Gezongen gebed: ELB 148 (Heilige Geest van God)
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.

Uit het dagboek van Etty Hillesum: ‘Ik omring je met duizend zoete armen.’

Zingen: ELB nr. 240 vs 1 (‘Zoals een arm vertroostend om mij heen’)
1 Zoals een arm vertroostend om mij heen
Zo teder ligt uw liefde om mijn leven
Ben ik soms moe en moederziel alleen
Op smalle paden en langs steile wegen
En is mijn hart zo hard gelijk een steen
Gij streelt mij zacht uw vingers zijn een zegen

2¢ dagboekfragment Etty Hillesum



Zingen ELB nr 240 vs 3
3 Zoals een klauw, een ijzersterke tang,
Zo is de angst: ijskoud en ongenadig
Een beest, een geest, een spookbeeld nachtenlang
Hoe anders Gij! O God, hoe warm, hoe weldadig
Zegt mij uw stem: Mijn kind, wees maar niet bang;
Als ik het wil, is zelfs de dood genadig

3¢ dagboekfragment Etty Hillesum

Zingen ELB nr. 240 vs 4
4 Zoals een arm, zo vriendelijk en zacht
Hebt Gij uw liefde om mij heen geslagen
Altijd als ik geen morgen meer verwacht
Vraagt Gij vandaag het nog met U te wagen
Mijn God, al moet ik door de langste nacht
Gij zult mij slapend in uw armen dragen.

Lezing: Jeremia 31: 31- 34 Een nieuw verbond

Voorspelen en daarna samenzang: Taizélied: ‘Veni sancte Spiritus’ = ELB, nr 152
Zingen ELB 152

Veni, veni, veni

Veni Creator Spiritus

Veni, veni, veni

Veni Creator Spiritus

Veni, veni, veni, veni

Veni Creator, veni Creator

Veni, veni, Spirirtus

Veni Creator Spiritus

Dit lied wordt tweemaal in het Nederlands gezongen
Lezingen: Johannes 14: 16, 17

Johannes 15: 26 en 27

Johannes 16: 12 t/m 15

Overdenking



Zingen: Opwekking 660: '‘Bron van leven, bron van zegen’
https://youtu.be/jFHQxUSDO1E?si=e-YbcdzMv-MAHy-t
Bron van leven, stroom van zegen,
Heilige Geest, U bent hier.
Raadsman, Trooster, milde regen,
Gods hemelse glorie is hier.

Refrein: Spring op in mij, o Levend Water,
Heilige Geest van God.
U bent welkom in dit huis,
U bent welkom in dit huis.
God van liefde raak mij aan
en doorstroom mijn ziel.

Overvloedig is de vreugde

die U als een Vriend aan mij geeft.
U bent welkom in dit huis,

U bent welkom in dit huis.

Geest van God, leid mijn bestaan
en doorstroom mijn ziel,
doorstroom mijn ziel,

doorstroom mijn ziel,

doorstroom mijn ziel.

Inzameling van gaven en zingen Lied 685 1, 2, 3, 4, 5.
1 Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.

2 Als een moeder mij omhelzend,
een omarming dag en nacht,
zo voed jij me met je lichaam,
vormt me door je zorg en kracht.

3 Als een vader mij beschermend,
breng je inzicht, harmonie
en je zet me op je schouders
zodat ik de wereld zie.

4 Lieve vriend, door jouw nabijheid
voel ik liefde diep in mij.
Jij sterkt mij met jouw belofte,
vrede, troost en rust geef jij.

5 Geest van God, zo vol van liefde,
vul mijn hart en ziel met jou.
Leid mijn leven naar het wonder,
Geest van liefde, sterk en trouw.
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Gezongen inleiding op de gebeden:
Zingen Lied 675: 1 en 2

1

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Gebeden worden afgesloten met lied 675: 2

2

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

en in U weten,

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

Slotlied: ELB 501: 1 en 3 (‘Vrede van God).

1.

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, heilige Geest,

de heilige Geeest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.



